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Hoe God mijn dorst lest
door Arie van der Stoep

Ik kan in God geloven, in Jezus geloven en toch iets missen. Namelijk de levende aanwezigheid

van God in mijn dagelijks leven: het merken dat Hij er is, dat Hij tot mij spreekt en mij leiding

geeft. Het is het verlangen naar het persoonlijk kennen van God, de dorst naar Hemzelf.

David had ook dorst naar God. Die kwam eruit voort, dat hij die tegenwoordigheid van God wel kende,

maar op een bepaald moment niet zag. (*) Maar mijn dorst naar God kan eruit voortkomen, dat ik wel

in Hem geloof, maar geen persoonlijke relatie met Hem heb, dat ik die wisselwerking tussen Hem en

mij niet ken. Toch heeft God dat voor mij bestemd! Alleen, hoe kan ik dat krijgen?

Onder zijn leiding

Jezus heeft die vraag duidelijk beantwoord. Eigenlijk vormt dat antwoord ook de basis van Davids

relatie met God.

Toen die geroepen werd om koning over Israël te worden, werd hij gezalfd met olie. Die zalving

verbond hem met de Heilige Geest en met zijn kracht. Hij werd vervuld met Gods Geest. Er staat dan

ook over hem: Van die dag af greep de Geest van de HEER David aan. (1) Er was een directe relatie

ontstaan tussen David en de Geest van God. Dat was Davids geheim in zijn leven met God. Dat was ook

Jezus’ geheim.

Na zijn doop in de Jordaan daalde de Geest van God in de gedaante van een duif op Hem neer. Vanaf

dat moment kwam Jezus direct onder zijn leiding te staan: Jezus nu, vol van de Heilige Geest, ..., werd

door de Geest geleid in de woestijn. (2)

Zijn bevestiging

En daar zijn we aangekomen bij Gods geheim voor míj. Ook ik mag, net als David en Jezus, vervuld

worden met de Heilige Geest. Die zal ook mij met God verbinden. Jezus zei: Als iemand (daarnaar) dorst

heeft, laat hij tot Mij komen en drinken! (3) Dat is: ‘Laat hij Mij bidden dat Ik hem vervul met Gods Geest.’

Jezus is namelijk zelf degene die dat geeft. (4) En wanneer Hij dat doet, is dat zijn bevestiging, dat Hij

mij kent en een persoonlijke relatie met mij is aangegaan. (5) Hij lest mijn dorst naar God door toedoen

van Gods Geest. (6) Die wil mij leren leven vanuit zijn leiding en liefde. Hij maakt dat ik God persoonlijk

leer kennen. Hij lest mijn dorst naar God. (7)

Uit de Bijbel:

(*) Zie vorige onderwerp: ‘Dorst naar God’. Klik hier ... .

(1) 1 Samuël 16:13.

... Van die dag af greep de Geest van HEER David aan...

(2) Lucas 4:1.

Jezus nu, vol van de Heilige Geest, ..., werd door de Geest geleid in de woestijn.

http://tinyurl.com/zxw6mlk


(3) Johannes 8:37.

Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken!

(4) Johannes 1:32-33.

Op wie je de Geest ziet neerdalen en op Hem blijven, deze is het, die met de heilige Geest doopt.

(5) Johannes 8:38-39a.

(Jezus zei:) Wie in Mij gelooft, ..., stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei Hij

van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden.

(6) Johannes 4:14.

... wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar

het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen

leven (= dat eeuwig leven voortbrengt en tot in alle eeuwigheid zijn dorst zal lessen - AvdS).

(7) Jeremia 31:34.

Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HEER, want zij allen

zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, ...
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